Kermis Uden met de Blitz!

Op dinsdag 18 juli zijn we met een aantal Blitze bewoners
naar de Holiday kermis in Uden geweest, dit organiseert de
gemeente elk jaar voor alle verstandelijk beperkten in de
regio.

Het was heerlijk fietsweer, dus in een lange stoet met vader
Kees van Mike voorop naar de kermis gefietst.

We werden hartelijk ontvangen met een glaasje fris en een
plakje cake. Ook kregen we een zakje snoep, een mooie ballon en en knipkaart waarmee we in heel
veel atracties konden gaan.

Om 12.30 uur werd de kermis geopend door de wethouder van Uden en kon het feest beginnen. We
kwamen veel vrienden en bekenden tegen, het was een gezellige boel.

Michiel, Danique en Mike wilden in de rups, deze ging wel heel hard! Enthousiast zwaaien naar alle
bekenden die langs de kant stonden.Lotte en Moniek hebben genoten in het grote reuzenrad, ze
konden over heel Uden kijken. Kijk, daar achter is Markant en alle winkels, ook hebben we gezocht
naar de Blitz.

Stoere Danique, Mike en Michiel gingen in de rolercoaster, nou.... Wij kijken wel toe langs de kant,
hoor! Dat is voor sommigen van ons veel te spannend! Danique ging met begeleider Femke in het
spookkasteel, wat een meiden!Hé, daar heb je Roel met een stoere zonnebril op, ook hij was samen
met zijn moeder van de partij!Ook kwamen we Chantal met haar moeder tegen, ook zij had het erg
naar hun zin.

We werden getracteerd op een ijsje en een oliebol, we lieten ons het goed smaken, wat een
verwennerij!

Al met al een supermooie dag, moe maar voldaan fietsten we weer terug naar de Blitz.




